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Verhaal van Martinus de Vin 
 
 

Een herinnering van Mireille de Vin aan Neeltje Martina van der Vin-Cashoek  
Toegevoegd op 2008-02-29 20:33:29 
 
Toen mijn opa, Martinus de Vin overleed in 1998 kwamen de verhalen naar boven. Zo was 
hij tijdens de ramp een week vermist omdat hij aan het zoeken was naar zijn moeder. In de 
nacht van de ramp is hij vanuit Nieuwerkerk naar het huis van zijn moeder in Oosterland 
gelopen, omdat bleek dat de dijken het niet meer hielden. Hij heeft toen zijn moeder en zijn 
broer Ome Eduard naar Nieuwerkerk gestuurd. Mijn opa en oma woonden in Nieuwerkerk 
aan de Hoge Kerkstraat, hoog en min of meer veilig.  
 
Mijn opa is nog even in het huis gebleven en heeft toen spullen nog naar een hogere 
verdieping gebracht. Ondertussen waren zijn moeder en oom Eduard bij de suikerfabriek in 
Nieuwerkerk aangekomen waar ze de vloed afwachten. Mijn opa’s moeder is daar 
verdronken en oom Eduard raakte daar vermist, hij is later gevonden in een lantaarnpaal. 
Mijn Opa is opgepikt door een boot die hem naar Zierikzee bracht.  
 
Toen hij eindelijk weer naar Nieuwerkerk kon waren mijn oma en vader al geëvacueerd naar 
Rotterdam. Opa is later met een helikopter ook naar Rotterdam gebracht. Oma vertelde ook 
nog dat er later andere mensen in het huis van de moeder van opa gezeten hebben en die 
zijn daar later, toen er weer water kwam, verdronken. Mijn overgroot oma is na te zijn 
gevonden herkend aan een "gebreid blokje" aan de borstrok die zij droeg. 
 

       
 
   


