B O u W la at Va n h et “Na de ramp van 1953 kwam ik samen met mijn ouders en JEUGD
zus in een Deense geschenkwoning in Noordwelle te wonen.
Met wat potloden, een schaar en lijm kun je mijn huis in het WATERSNOOD

- klein namaken. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat! Deel jij
u I S Va n a n ny mijn huisje online met #Watersnoodmuseum?! Groetjes, Janny” MUIEUM

1. Kleur mijn huis in X 3. Vouw de onderdelen 4. Plak de

2. Knip de woning, in elkaar (met de zwarte onderdelen

de schuur en de lijnen naar buiten) Lvast met lijm /

schoorsteen uit

Schuur

JEUGD

WATERSNOOD

MUJSEUM

\

7. Je bent

klaar! Wat
vind je van
mijn huis?

schoorsteen

5. Plak de woning en

de schuur aan elkaar 6. Plak de schoorsteen
op plek ‘X’ op de woning op plek ‘O’




